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Waarom zijn mammoeten uitgestorven? 

Waarom groeien planten? 

Waarom hebben papa’s geen baby in hun buik? 

Mijn zoon van drie en een half zit in de waarom fase. Dat is niet 

alleen leerzaam voor hem, maar ook voor mij als ouder. Het is een 

uitdaging om zo goed mogelijk antwoord te geven en niet terug te 

grijpen op het al te makkelijke ‘daarom’ antwoord.  

Geïnspireerd door mijn zoontje zou ik willen poneren dat de waarom 

vraag best iets vaker gesteld èn serieus beantwoord mag worden in 

de wereld vandaag de dag. De kans is groot dat de antwoorden je 

niet onberoerd zullen laten.  

Want, waarom hebben vrouwen een 14x zo grote kans als mannen 

om te overlijden als gevolg van een natuurramp? 

En waarom is klimaatverandering nu al een kwestie van leven en 

dood, vooral in het Zuiden van de wereld?  

En waarom bezitten slechts 8 miljardairs evenveel als de armste helft 

van de wereldbevolking? 

In de zoektocht naar antwoorden op deze grote vragen is er één rode 

draad. Ongelijkheid en gebrek aan zeggenschap van diegenen die 

kwetsbaar zijn, zijn belangrijke oorzaken. 

Want als die vrouw in Bangladesh niet thuis achter het fornuis had 

gezeten, maar in contact was geweest met de autoriteiten waren 

haar kansen om een overstroming te overleven groter geweest. 



En als de landen in het Zuiden even machtig waren geweest als de 

rijke landen dan waren afspraken over hulp bij klimaatadaptatie en 

mitigatie misschien wel bindend geweest. 

En als de leraren in Nederland het voor het zeggen hadden gehad dan 

werd de dividendbelasting vast en zeker niet afgeschaft.  

Nederland is klein, maar heeft een relatief grote voetafdruk in de 

wereld. Door eigen beleid en internationale handel, productie en 

consumptie. Dat brengt ook een bijzondere verantwoordelijkheid 

met zich mee.  

We kennen de voorbeelden van de onderbetaling van vrouwen in de 

bloemensector in Afrika, maar hoe zit het met onze belastingen en de 

activiteiten van onze grote multinationals?  

En welk landbouwmodel exporteren we eigenlijk naar het 

buitenland? In de recente landbouwnota van Carola Schouten wordt 

trots vermeld dat Nederland een voorloper is en kennis kan 

exporteren, maar in de gehele nota is nagenoeg geen aandacht voor 

biologische landbouw.  

Het is tijd om goed in de spiegel te kijken. Na lang aandringen vanuit 

de Tweede Kamer heeft het kabinet aangekondigd dat zij alle 

voorstellen wil gaan toetsen op het behalen van de SDG’s en dat 

daarbinnen specifieke aandacht zal zijn voor ontwikkelingslanden en 

voor gender. 

Ik ben blij met dit voorstel, want het kan het verschil maken tussen 

waardig leven en uitbuiting en tussen welzijn en honger lijden.  

Natuurlijk komt het aan op vormgeving en uitvoering. En natuurlijk 

zijn we er dan nog niet. Maar het is een stap in de goede richting. 

Vooruitgang komt niet vanzelf en iedereen is nodig om echte 

verandering te realiseren. Dat gezegd hebbende is mijn conclusie dat 

SDG5, het bereiken van gendergelijkheid, de motor is voor het 



bereiken van alle SDG’s. Want dan hebben we het toch over 

meedoen van pakweg de helft van de wereldbevolking!  

Geïnspireerd door het feministische buitenlandbeleid van de 

Zweedse regering, en het daarbij behorende feministische handboek 

(zeer aan te raden) zou ik graag willen concluderen dat we voor elk 

beleid de 3 R-en nodig hebben om gendergelijkheid te bevorderen: 

Rights, Representation and Resources. Rechten, Vertegenwoordiging 

en Middelen voor vrouwen. Dus niet alleen rechten op papier en geld 

voor actie, maar ook vrouwen aan tafel.  

Vanmiddag zit het zo te zien gelukkig wel goed met de genderbalance 

en hebben we de tijd om met elkaar in de spiegel te kijken. Laten we 

deze kans benutten om samen met onze volksvertegenwoordigers en 

de politieke jongeren en Nederland in de volgende versnelling 

brengen om de SDG’s te realiseren.  

Zodat wij straks toekomstige generaties in de ogen kunnen kijken en 

hopelijk de vraag waarom wij niet genoeg gedaan hebben niet 

gesteld hoeft te worden. 

Dank voor de aandacht en ik wens jullie een goede middag toe.  

 

 


